
Kakker 

Youp van ’t Hek is er groot door geworden; het uitwerken van het typetje ‘kakker’. In 

elke cabaretshow nam hij de rodebroekdragende elite wel op de hak. Het is een 

leuke bezigheid om mensen in hokjes te plaatsen. Dat doen wij mensen graag. Dat 

houdt het overzichtelijk. Misschien heb je wel eens tijdens de kermis de bingo op het 

terras gespeeld. Zoek anders de bingokaart maar eens op! 

Deze schrijfles gaat over stereotypen, over typetjes. 

Philip Walkate werkte het type ‘Kakker’ verder uit in zijn boeken. Hieronder lees je 

eerst een kort verhaal van hem. Met zijn goedkeuring mag ik dit verhaal met je delen. 

Het moge duidelijk zijn; verschillende elementen van de kakker worden door Walkate 

in zijn verhaal aangehaald. Je gaat nu zelf een verhaal schrijven over een typetje. Je 

mag zelf weten wat voor type, als de kenmerken maar goed naar voren komen. Denk 

aan de havermelkelite uit Amsterdam, de zwart ogende emo’s (voorheen gothics), de 

Sjonnies en Anita’s van het woonwagenkamp, de geitenwollensokkentypes in hun 

tiny houses, nerds a la Harry Potter en ga zo maar door.  

 

 

 

Het hockeytoernooi 

 

Kakker heeft vandaag een hockeytoernooi met de F16. Ze spelen uit in Oegstgeest. 

Dat is het Wassenaar van Leiden en het Bloemendaal van Rijnsburg. ’s Ochtends 

vroeg zijn 7 Vovlvo’s, BMW’s, en Audi’s vertrokken, volgeladen met F16, begeleiders 

en coach Aernoud. De sfeer zit er goed in. Er wordt gezongen door de ouders en 

DVD gekeken door de jongens. 

Er staan vijf wedstrijden op het schema vandaag. Ervan uitgaande dat F16 in de 

finale komt, en precies daarvan gaat Aernoud uit. 

Hij geeft een peptalk: ‘Wij gaan die andere teams helemaal gek maken! Of we nou 

een strafcorner voor of tegen krijgen, ik wil dat jullie de eer van HTCCL hooghouden’.  



HTCCL staat voor de Hockey Lawn Tennis Cricket Club Laricum.  

‘Voor elke loser die een fout maakt, staan 200 strafrondjes in het verschiet. Willen we 

dat? Nee, dat willen we niet. Inmaken dus, die gasten!’ 

Alle begeleidende ouders komen oude bekenden van vroeger tegen. Het is erg 

gezellig: ‘Zeg pik, jij bent dus na Leiden hierrrr gaan wonen!’….en ‘Super handig 

man, Marie-Claire werkt in Den Haag en ik in Amsterdam. Oegstgeest is half way. 

Hoe bevalt het jullie in Aerdenhout?’…en ‘In between jobs? Hoe verantwoord je dát 

aan je schoonouders?’ 

De F16 moet tegen de F14 uit Lisse. ‘Vreet ze op, die tulpenbollen!’ roept Aernoud.  

Ze winnen! Dan moeten ze tegen de F15 uit Noordwijk: Hé, kijk dan uit je doppen, ik 

zie daar een ‘Zimmer Frei’, hup, op die goal af!’ 

De F16 strandt jammerlijk in de halve finale. Iedereen is teleurgesteld. De sfeer is 

goed verpest. Alle ouders rijden zwijgend achter het stuur terug naar ’t Gooi. Hoe 

gaan ze dit nu weer uitleggen aan de familie en de buren? Verloren van een team uit 

Nieuw-Vennep. Nieuw-Vennep; het Almere van Hoofddorp.  

Coach Aernoud roostert een extra straftraining in. De F16 moet zich op 

zondagochtend om acht uur melden. Heel vervelend, want eigenlijk hebben alle 

nannies dan vrij. Dat is dan jammer voor ze. Morgenochtend mogen ze de 

toekomstige internationals naar het hockeyveld fietsen, terwijl de ouders zich nog 

eens omdraaien na een slapeloze nacht. 

Sterkte Kakker! Hier word je hard van, daar zul je later je ouders en Aernoud 

dankbaar voor zijn!. 

 

 

 


